Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar

Als hij kon toveren was niemand de sigaar

Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren
dan hielden alle mensen van mekaar

Herman Van Veen

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen wij afscheid van

Luc Loncin

geboren te Berchem op 10 april 1978
overleden te Hoboken op 29 maart 2021.

De afscheidsplechtigheid zal door de huidige COVID maatregelen
plaatsvinden in intieme kring.

Aansluitend brengen we Luc naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Berchem.

Pierre en Hilda 1 Loncin - Janssens
zijn ouders

Kris en Freya Deckx - Loncin
Mathias, Casper, Victor

Ines Loncin
zijn zussen, schoonbroer en neven

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

De families Loncin en aanverwanten.

Een bijzonder woord van dank
aan dokter Antonneau en dokter Van Balen, zijn huisartsen
en het personeel van De Maanwandelaars
voor hun toegewijde zorgen.



Zoals jij was, zo was geen ander
Zoals jij was, zo zal er geen één zijn
Zoals jij was, zo zullen wij je herinneren
Zoals jij was, zo houden wij van jou

Correspondentieadres:
Familie Luc Loncin
p/a Marceau Uitvaartzorg,
Grotesteenweg 55 - 2600 Antwerpen
Digitaal condoleren via www.marceau-uitvaartzorg.be




